
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Traditie getrouw staat Middelburg het eerste weekend in juni in het teken 
van muziek: Middelburg Volkoren. Koren in allerlei soorten en maten zijn er 
dan te beluisteren. Ook Voice Four leverde voor de derde keer een bijdrage 
aan dit Koorfestival. Een hele leuke ervaring, waarvan we volgens mij alle-
maal wel hebben genoten. 
 
Als eerste zongen we in het mooie Engelse Kerkje: een ruimte met een 
mooie akoestiek die heerlijk zingt. We begonnen met twee gedeelten uit de 
Messiah van Händel. Voor velen waarschijnlijk niet onbekend: Surely en                             
All we like sheep. Mensen: ze dwalen als schapen zonder herder. We mo-
gen rust vinden bij de Goede Herder en er zeker van zijn dat Hij onze ziek-
ten en zorgen aan het kruis heeft weggedragen! We hopen dat die tekst de 
luisteraars ook heeft bereikt. 
 
Daarna volgden twee Negro Spirituals: Down to the river to pray en                                                                     
Down by the Riverside. Bij deze liederen merk je toch dat we geen Afrikaans 
bloed in onze aderen hebben! Heerlijk om te zingen, maar mag volgens mij 
best nog met wat meer lef..... 
 
We sloten af met een Vaderlands lied: Merck toch hoe sterk en een variant 
op ons Zeeuwse Volkslied. Vooral dat laatste werd uit volle borst gezongen! 
 
Na een pauze van ruim 2 uur volgde hetzelfde programma in de Oud Katho-
lieke Kerk. We kunnen denk ik terugkijken op een fijne middag waarin we 
heerlijk hebben gezongen in twee mooie kerken die goed gevuld waren met 
publiek. Middelburg Volkoren is ondertussen traditie geworden. 
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