
 
 

Op achtentwintig november 2015 was ons Adventsconcert in de Gasthuis-
kerk in Middelburg. Buiten is het donker en stormachtig. Binnen wordt er ge-
zongen in een goed gevulde kerk van het Kind in de kribbe, dat Licht en vre-
de in onze wereld bracht! 
 
Dit alles begon in Bethlehem: Once in Royal David’s city is ons eerste lied. 
In het programma van deze avond wisselen woord en lied elkaar af.          
Ds. G.J. Baan verzorgt  de lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament. 
 
De liederen “The tree of life” en “Remember, o thou man” volgen op lezingen 
uit Genesis en Jesaja, waarbij we worden herinnerd aan de noodzaak van 
de komst van Christus. We horen ook van hoop die er is voor een wereld 
verloren in schuld. Dat klinkt door in  “Er ist ein Ros entsprungen”, “For unto 
us a Child is born” en “O Jesulein süss”. 
 

Het eeuwenoude “Magnificat” neemt ons mee in lof en verwondering: God 
die neer ziet op kleine en geringe mensen. Glory to be the Father, the Son 
en the Holy Ghost! We roepen ook anderen op om Hem te zoeken en te lo-
ven: “Komt wilt u spoeden naar Bethlehem”. Rutter bezingt vervolgens in zijn 
“Angels Carol” de liefde, vrede en hoop die de komst van Jezus ons brengt. 
Ook wij zingen hiervan, samen met de luisteraars: “Komt, verwondert u”! Dat 
doet ook Simeon in de tempel. “Nunc Dimittis” van Peter Aston verteld ons 
hiervan. 
 

We mogen terugzien op een fijn concert. 
 
Als je goed luisterde hoorde je van Licht in het duister. Van Engelen die 

Gods eer zongen en ons allen opriepen om Hem te aanbidden.  

 

Halleluja! 
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